
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

4 mei 2025  Voorganger: G.W. van Vliet. 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven. 

 

ORDE VAN DIENST 

 

Thema: Het nieuwe leven als kompas 

 

VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: 283:1, 2, 4 en 5  In de veelheid van geluiden 

    

In de veelheid van geluiden 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis zingt met ons mee! 

 

Bemoediging en groet 

 



Aanvangswoorden  

 

Gebed om ontferming met lied: 1010     Geef aan de wereld vrede, Heer 

 

      Allen:    Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 

Al wordt het recht beleden, 

de sterkste wint het pleit. 

Het onrecht heerst op aarde, 

de leugen triomfeert, 

ontluistert elke waarde, 

o red ons, sterke Heer. 

 

Vrouwen:   Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de aarde wacht zo lang, 

er wordt zo veel geleden, 

de mensen zijn zo bang, 

de toekomst is zo duister 

en ons geloof zo klein; 

o Jezus Christus, luister 

en laat ons niet alleen! 

 

Mannen:     Geef vrede, Heer, geef vrede, 

Gij die de vrede zijt, 

die voor ons hebt geleden, 

gestreden onze strijd, 

opdat wij zouden leven 

bevrijd van angst en pijn, 

de mensen blijdschap geven 

en vredestichters zijn. 

 

         Allen: Geef vrede, Heer, geef vrede, 

bekeer ons felle hart. 

Deel ons uw liefde mede, 

die onze boosheid tart, 

die onze mond leert spreken 

en onze handen leidt. 

Maak ons een levend teken: 

uw vrede wint de strijd! 

 



Leefregel: De tien geboden anders 

 

Lied: 305:1 en 2   Alle eer en alle glorie 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht / vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, / vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

 

DIENST VAN HET WOORD  

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: Ps. 98 

 

Lied: Ps. 98:1 (NPB)   Zing voor de HEER 

 

Zing voor de HEER, om Hem te eren, 

want Hij heeft wonderen verricht. 

Hij wist met kracht te triomferen; 

zijn recht kwam stralend aan het licht. 

Hij wilde zich in liefde buigen 

naar Israël, dat met Hem leeft. 

De hele wereld is getuige: 

Hij is het die verlossing geeft. 

 

Schriftlezing: Hand. 5:12-20 

 

 

 

 

 



Lied: 969:1, 3 en 4  In Christus is noch west noch oost 

 

In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 

de wereld door zijn woord. 

 

Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

 

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 

 

Verkondiging  

 

Lied: 838:1, 2 en 3   O grote God die liefde zijt 

 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

 



Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

GAVEN EN GEBEDEN 

 

Geloofsbelijdenis (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Ik geloof, dat God uit alles, ook uit het slechtste, 

iets goed kan en wil laten ontstaan. 

Hiervoor heeft Hij mensen nodig, die alles willen aanvaarden,  

wetend dat het hun ten goede komt. 

Ik geloof, dat God ons in iedere moeilijke situatie  

zo veel weerstandsvermogen geeft als we nodig hebben.  

Maar Hij geeft het niet vooraf, 

opdat wij niet op onszelf maar op Hem vertrouwen. 

Dit geloof zou alle angst voor de toekomst moeten overwinnen. 

Ik geloof, dat ook onze fouten en vergissingen zin hebben  

en dat het voor God niet moeilijker is deze te gebruiken dan de 

daden,  

waarvan wij denken, dat ze goed zijn. 

Ik geloof, dat God geen noodlot is buiten de tijd  

maar dat Hij wacht op eerlijk bidden en verantwoord handelen  

en hierop antwoord geeft. 

Amen. 

 

Dankzegging en voorbede – Stilte – Onze Vader 

 

Collecte: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst. 

 

Slotlied:  

Zingenderwijs 152 Wat de toekomst ons zal geven (Mel. Lied 913) 

 

Wat de toekomst ons zal geven, / weet geen mens op deze dag 

maar God geeft ons tijd van leven / sinds de zesde scheppingsdag. 

God gaf ons de lieve aarde / om te leven dag en nacht, 

die ons in de tijd bewaarde / voor een toekomst, ongedacht. 



 

In het leven door de tijden / gaan wij samen met God voort. 

In tien woorden van bevrijding / volgen wij nog steeds Gods woord. 

Het vraagt om een keus te maken / met elkaar op weg te gaan, 

om de koers niet kwijt te raken, / en voor anderen in te staan. 

 

God wil ons de vrijheid geven / staat garant voor jou en mij. 

Eenmaal zullen wij beleven, / dat wij vrij zijn, ja echt vrij. 

Vrij van dreiging, vrij van zorgen, / zonder angst en zonder haat, 

levend in een nieuwe morgen, / waar de toekomst nooit vergaat. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

Amen – Lied 415:3  

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken  

in de lokalen achter de kerk 

  

 

 

 

 

 

 



Omzien naar elkaar 

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, verblijft in Weydestein, Dr. G.H.  

Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. 

- Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan, is opgenomen in  het Scheperziekenhuis. 

 

Deze dagen vieren we 80 jaar bevrijding.  Dat is gedenken van onvrijheid en 

danken voor vrijheid. Daarom een deel van een gebed van ds. Helene 

Perfors: 

 

Wij bidden U: geef ons oor en hart voor hun roepen.  

Maak ons tot hun stem als ze dat niet kunnen. 

Reddende God, buiten U is er geen andere; een God die bevrijdt. 

In onze dagen: wees met degenen die onvrij zijn, die leven te midden van 

oorlog. 

Met mensen die benauwd, gebonden en gekleineerd zijn. 

Zovelen die simpelweg niet gezien worden. 

Laat hun namen gekend zijn,  

dat zij niet tegen alle menselijkheid in als damp kunnen verdwijnen. 

Dat wij de vrijheid vieren en hooghouden, verdedigen en delen. 

Het is vaak zo moeilijk het gebed niet op te geven. 

Geloof te bewaren, liefde niet te verloochenen, hoop te houden. 

Blijf het tegen ons zeggen Heer: dat U er bent.  

Amen 

 

Open inloop  

Dinsdagmiddag is er van 14.00 – 16.00 uur de open inloop in de consistorie 

van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te praten of wat met elkaar te 

delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt door de groene zijdeur naar binnen. 

Van harte welkom! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Meijerink. 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. H. Hendriks, Bosmanstraat. 

 

Small Miracles (Oekraïne), 40- dagenactie Kerken met Vaart. 

Door de Zuiderkerkgemeente is het totaalbedrag van €1852,32 

bijeengebracht. We willen u allen hartelijke bedanken voor uw bijdrage. 

Binnenkort hoort u wat er is bijeengebracht door alle kerken van ‘Kerken 

met Vaart’ . Na de ‘Kerken met Vaart’ dienst op 4 mei in de Noorderkerk in 

Nieuw Amsterdam wordt de cheque met de opbrengst van de 40-dagenactie 

overhandigd aan de vertegenwoordigers van de Stichting Small Miracles.   

 



Koffiemorgen Welput. 

Woensdagmorgen 7 mei zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten.  

De koffie en thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 

dagen, vanaf 10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u 

ook binnen??? 

Inlichtingen bij Hennie de Haan, tel: 552559 en Lucia Meijering, tel: 551346 

 

Zondag 11 mei.  

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet. 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie,  

   2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:   Onderhoud gebouwen 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl 
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